‘Wie niet met Mij is, die is tegen Mij” Mattheiis 12:30

Grote God en liefdevolle Vader, ik dank U, dat ik door Uw Zoon met
U mag zijn. Gekocht en betaald, Zijn eigendom. Ik besef nog zo
weinig de rijkdom van deze situatie en relatie, die mij toegang geeft
tot alle zegeningen die in de hemel liggen opgeslagen voor Uw
kinderen. Er zijn zovelen tegen U en tegen Uw kinderen,
onbegrijpelijk. Leer mij en voed mij opdat ik dichter bij U zal mogen
komen en met U mag bijeenbrengen door geloof, leven en getuigenis.
In naam van Uw Zoon, door Wie U zo heel dicht bij mij bent

gekomen. Amen.



